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Bezinning 

Kwaadspreken en goedspreken  
 
Wij mensen drukken ons uit in taal. Zonder het leren spreken van een 
taal zouden we hulpeloze wezens zijn. Als we als kind een taal leren 
spreken, leren we een plaats in te nemen in deze wereld. Wij mensen 
vallen niet samen met onze instincten en driften, maar hebben dankzij 
de taal de mogelijkheid om daar op een goede (en helaas ook slechte) 
manier mee om te gaan. In hoe wij onze taal gebruiken, in hoe wij 
spreken, weerspiegelt zich iets van wie wij als mens zijn en willen zijn. 
Wat wij zeggen heeft impact. En die impact kan goed of kwaad zijn.  
 
Wijlen opperrabbijn Jonathan Sacks maakt in zijn commentaar op het 
bijbelboek Leviticus onderscheid tussen “kwaadspreken” en 
”goedspreken”. Bij kwaadspreken denkt hij niet allereerst aan allerlei 
leugens, maar aan “minachtend spreken”. Minachtend spreken kan op 
zich een kern van waarheid – of beter gezegd “juistheid” bevatten. 
Bijvoorbeeld “Hij is nu eenmaal niet goed in organiseren”. Maar zelfs 
dan, of liever gezegd juist dan, benoemt Sacks dat als “kwaadspreken”, 
ofwel “spreken met een kwade tong”. Want zo spreken is niet 
onschuldig. Het gaat bij kwaadspreken niet om feitelijke, zogenaamd 
objectieve informatie over iemand naar voren te brengen, maar om 
achterdocht op te wekken, wantrouwen en verdeeldheid te zaaien, 
afbreuk te doen aan iemands waardigheid, aan te zetten tot minachting. 
Kwaadspreken schept afstand tussen mensen, maakt relaties kapot. We 
zien het op allerlei manieren en niveaus gebeuren. Politieke leiders die 
laatdunkend, neerbuigend en minachtend over anderen spreken. De 
wijze waarop soms over vluchtelingen en asielzoekers wordt 
gesproken. Jongeren en volwassenen die gepest en bedreigd worden. 
Dat ook nog versterkt door sociale media die zich hiertoe laten 
misbruiken. Kwaadspreken ondermijnt relaties, zaait tweedracht en 
haat. 
 
Goed spreken daarentegen werkt verbindend. Het geeft de ander de 
plaats die hem of haar toekomt. Laat mensen in hun waardigheid. Niet 
meer en niet minder. Dat betekent zeker niet ‘alleen maar lief en aardig 
zijn”. Goedspreken sluit eventuele kritiek niet uit, maar juist in. Sterker 
nog goedspreken is echt iets anders dan iemand naar de mond praten, 
iemand willen “pleasen” of behagen. Zo van “wat ben jij toch 
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geweldig!”. Goedspreken is iemand stimuleren om een goed mens te 
zijn. Meedenken en bemoedigen. “Ik weet zeker dat je het kunt”. Goed 
spreken is eerlijk, zonder te kwetsen.  
 
Goed spreken is spreken vanuit verbondenheid, solidariteit. Ik moet 
denken aan de toespraak die King Charles enkele dagen geleden hield 
voor het Amerikaanse Congres. Vanuit de historische verbondenheid 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten  hield hij het 
Amerikaanse Congres en de Amerikaanse regering een kritische 
spiegel voor. Vanuit die fundamentele verbondenheid tussen beide 
landen ging hij in op stevige verschillen van inzicht. De verbondenheid 
zelf staat niet ter discussie. En juist dat maakt een zinvol kritisch gesprek 
mogelijk. 
 
En vanmorgen, 30 april, werd ik aangenaam verrast met het bericht in 
“Trouw”:  “Kerken in Nederland spreken zich uit: radicaal – rechts 
bedreigt christendom”. Vanuit onze verbondenheid als leerlingen van 
Jezus mogen , ja moeten we elkaar durven te bekritiseren en bevragen.  
Verbondenheid is sterker dan verschillen van inzicht.  
 
Goedspreken gaat uit van de vooronderstelling dat wij mensen zijn 
bedoeld om met elkaar samen te leven en de verbinding met elkaar te 
zoeken. Verbinding zoeken omdat het meest fundamentele dat ons 
verbindt is, dat wij schepsel zijn van de Eeuwige. En daarom op grond 
van onze “status als schepsel van God” gelijk zijn aan elkaar. Ons mens-
zijn gaat vooraf aan onze opvattingen, onze eigenschappen, 
maatschappelijke positie, onze gedragingen, enz. Als mens maken we 
deel uit van het verbond dat God met deze aarde en ons mensen heeft 
gesloten. God  heeft ons gemaakt om elkaar als gelijken te zien en met 
eerbied en respect om te gaan en van elkaar te leren. 
 
“Goedspreken”, het goede zeggen is  in het latijn “bene dicere”. We 
herkennen het in het “benedictus” in de liturgie. “Gezegend hij die komt 
in de naam van de Heer”. Goedspreken, een zegen voor ons en deze 
aarde! 
 
Hans Breunese 
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Pastoraat 

 
 

Inloopochtend Johanneskerk 
 
Op dinsdag 5 mei hopen we elkaar weer te zien op een gezellige 
inloopochtend. 
Het bekende recept: koffie en thee drinken, koekje eten en verbinding 
maken! 
U bent van harte welkom en als u voor het eerst wil komen, moedigen 
wij dat aan.  
 
Vervoer kan geregeld worden door Corry Ruiten; tel: 06 5519 8149. 
Graag tot Bevrijdingsdag! 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
 
Joke Stahlie-Verheij 
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Kerkenraad 

Vakantie 
 

 
 
Van 3-17 mei heb ik vakantie; ik laat de roeispanen even los en mijn 
telefoon thuis. Ik wens iedereen, thuis of onderweg, mooie dagen! Tot 
daarna!  
 
Diederiek  
 
Beleidsplanbespreking 
 
In de middag èn in de avond van 28 april kwam twee keer een mooie 
groep van zo’n 15 mensen bij elkaar rondom het nieuwe beleidsplan 
‘Johanneskerk 2026-2031’. Het plan, een kerkordelijke verplichting, is 
een goede aanleiding om met elkaar de balans op te maken: waar staan 
we? En welke weg zullen we inslaan naar de toekomst, wetend dat we 
leven van vertrouwen, maar niet van zekerheden? De ondertitel van het 
beleidsplan luidt: ‘geloof – hoop – liefde’. En dat is een basis waar vele 
generaties voor ons het mee gedaan hebben. Daarom citeerden we 
lied 605:  
De toekomst is al gaande, verborgen èn gezien, 
een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient. 
 
De eerste indruk van het plan was bij de aanwezigen zonder 
uitzondering goed. ‘Ambitieus, positief, nieuw elan, heldere taal, eerlijk’ 
waren woorden die genoemd werden. Daarna was er ruimte om vragen 
te stellen, opbouwende kritische noten te kraken en met elkaar door te 
praten over een onderwerp. Bij sommige punten gaf iemand uit de 
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kerkenraad nadere informatie over achtergronden of hoe er nu al aan 
gewerkt wordt. Daarna vroegen we alle aanwezigen om zich uit te 
spreken over welke beleidsvoornemens in het plan in hun ogen extra 
belangrijk waren, want niet alle voornemens kunnen (dit jaar nog) 
worden opgepakt. Natuurlijk gold ook hier: ‘zoveel mensen, zoveel 
zinnen’, maar er sprongen toch een paar punten uit die extra aandacht 
kregen. Bijvoorbeeld het voornemen om de kerk open te stellen op 
betekenisvolle dagen en om diverse nieuwe groepen mensen en 
nieuwe activiteiten een plek te bieden.  
Ook grepen we alvast vooruit op het 60-jarig jubileum van de 
Johanneskerk in 2027 en maakten een feestslinger, waarop iedereen 
schreef wat de Johanneskerk de moeite waard maakt en van belang, 
oftewel: wat we te vieren hebben volgend jaar. De slinger hangt in de 
ontmoetingsruimte. U mag er nog aan toevoegen!  
 
De kerkenraad voelt zich gesteund en gaat met goede moed verder op 
de ingezette weg – samen met heel veel anderen die hun tijd, energie 
en talenten inzetten om deze kerkgemeente in Leersum te laten 
bloeien. We besloten de avond met een gebed om Gods nabijheid en 
zijn zegen voor de kerk. 
 

 
                        Foto Sjaak Rodenburg 

 
Op de foto zijn aanwezigen bezig hun voorkeurs-stickertje te plakken 
bij de verschillende beleidsvoornemens die op grote vellen op de muur 
hingen.  
 
Diederiek van Loo 
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Kerkklokken luidden uit solidariteit met gewortelde kinderen 
 
Ruim 800 kerken hebben meegedaan aan de landelijke actie om 
woensdagmiddag 29 april van 4.20 tot 4.25 uur hun klok te luiden om 
aandacht te vragen voor de ca 420 in Nederland gewortelde kinderen 
die in onzekerheid leven over hun toekomst in Nederland. Ook de 
Johanneskerkklok deed mee.  
 
Met de landelijke actie vragen de deelnemende kerken aandacht voor 
deze kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, hier naar school gaan 
en geworteld zijn in de samenleving, maar ondanks jarenlang verblijf 
nog altijd te maken hebben met onzekerheid over hun verblijfsstatus. 
En doen hiermee een oproep aan de politiek voor een humane 
oplossing. 
De actie sluit aan bij het kerkasiel in de Open Hof in Kampen, waar 
inmiddels al meer dan 500 dagen onafgebroken kerkdiensten worden 
gehouden voor de familie Babayants. Met het kerkasiel vragen 
betrokkenen aandacht voor de situatie van de familie Babayants, maar 
nadrukkelijk ook voor alle andere gewortelde kinderen in Nederland 
die in vergelijkbare onzekerheid leven 
Aanleiding voor de actie is ook de recente politieke reactie op het 
kerkasiel. Vanuit Den Haag werd opnieuw benadrukt dat er geen 
uitzondering gemaakt zal worden voor de familie Babayants. Volgens 
de initiatiefnemers gaat die reactie voorbij aan wat zij al langere tijd 
duidelijk maken. “Al in 2024 hebben wij in een brief aan de toenmalige 
minister uitgelegd dat wij niet vragen om een uitzondering voor één 
gezin,” zegt de organisatie van het kerkasiel. “Wij vragen om een 
structurele en rechtvaardige oplossing voor alle gewortelde kinderen 
die slachtoffer zijn geworden van jarenlang trage procedures.” “Politici 
hebben jarenlang gezegd dat procedures sneller moeten. Nu die 
verandering eraan komt, is het tijd om ook verantwoordelijkheid te 
nemen voor de kinderen die vastgelopen zijn in het oude systeem. Zij 
mogen niet de rekening betalen van jarenlang falend beleid.” 
 
Vanuit Kampen doen de initiatiefnemers opnieuw een oproep aan 
politici om in gesprek te gaan over een humane en kindvriendelijke 
oplossing. 
Info: https://kerkasielkampen.nl/ 
 
Namens het moderamen,  
Hilje Logtenberg van der Grient 

https://kerkasielkampen.nl/
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Diaconie 

Mededelingen vanuit de diaconie 
 
 

 
 
HET SINAASAPPELPROJECT 
Afgelopen maandag was de evaluatie samen met de andere kerken van 
het  sinaasappelproject. Totaal waren er 171 dozen met een gewicht 
van 1710 kg. Sinaasappels waren van 250 tot bijna 500 gram. De 
evaluatie was de afsluiting van de actie. Volgend jaar verder. De 
positieve reacties waren mede aanleiding om dit besluit te nemen.  
Bijvoorbeeld  smaak van de sinaasappels.  Als diaconie zijn wij blij met 
het resultaat. Door deze actie zijn de leefomstandigheden van de 
werkers in sinaasappelboomgaard een klein beetje beter. 
 
DE DIACONIE ZOEKT 
De diaconie zoekt nieuwe meedenkers en werkers. Wij komen graag in 
contact met  gemeenteleden die de diaconale taak vorm willen geven.  
Verschillende taken worden  door de diaconale  vervuld.  De financiële 
taak, het  verwerken van de inkomsten van collecten en VVB. Dringend 
zijn wij op zoek naar een boekhouder. Hij/Zij  neemt  de administratieve 
afhandeling van de giften voor zijn of haar rekening. Benodigde tijd 3 á 
4 uur per week.  In de huidige situatie is de boekhouder geen lid van 
de kerkenraad. 
Ik noemde eerder de wereld een klein beetje beter maken. Een geheel 
andere taak van de diaconie. Vormgeven aan  en creëren van  
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mogelijkheden die de wereld een beetje mooier maken. Einde jaar 
actie en paasbakjes zijn een paar voorbeelden. We zoeken ook actief in 
het uitvoeren van de projecten samenwerking met de gemeenteleden. 
Mededelingen van de diaconie tijdens de zondagse viering en voor-
bereiden en uitdelen van het avondmaal en ten slotte deelnemen aan 
de kerkenraad. Als diaconie vergaderen we ongeveer 8 x per jaar 
 
Mocht u interesse hebben of mensen in gedachte hebben, dan horen 
we graag van u.  
 
STRAATPASTORAAT 
Nog even een herinnering. In de koffiehoek staat een schoenendoos 
daarin kunt u kunt uw mobieltjes in leveren voor de dak-en thuislozen 
die ondersteuning krijgen van het straatpastoraat. 
Rond half mei zullen we de ingeleverde mobieltjes naar de 
medewerkers van het straatpastoraat brengen. 
 
Namens de diaconie  
(email: diaconiejohanneskerk@pknleersum.nl) 
 
Gijs de Raad 

----------------------------------- 

Collecten 

 
1e collecte zondag 3 mei:  Stichting “De Regenboog” 
KiA Noodhulp  -  Myanmar 
Kliniek biedt hulp aan mensen op de vlucht 
 
Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in 
Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de 
vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek 
hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de 
grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele 
grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en 
fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes 
als malaria tegen te gaan. 
 
 

 

mailto:diaconiejohanneskerk@pknleersum.nl
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1e Collecte 10 mei 2026 
KiA Zending  -  Kenia 
Meer vrouwelijke predikanten in het ambt 
 
Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. 
Vanwege traditionele rolpatronen worden vrouwen vaak tegengewerkt. 
Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen 
een studiebeurs ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er steeds meer 
Keniaanse vrouwen met een universitaire theologische opleiding. In 
sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen inmiddels als 
predikant werken. Dit helpt om de positie van vrouwen te verbeteren. 
 

 
 
2e collecte (3/10 mei): Straatpastoraat Utrecht 
De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de 
2e collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij 
ons solidair willen opstellen met de gemeente Utrecht waar de 
problemen rond de mensen die dak- en/of thuisloos zijn vele malen 
groter zijn dan bij ons in ons dorp. Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn 
voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn, of geweest zijn en nog 
behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om buitenslapers, mensen 
die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een bank bij 
anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar 
ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak 
boven hun hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een 
prettige thuisplek te maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in 
hun vezels en brengen ze een groot deel van hun tijd buiten door. De 
mensen voor wie wij er willen zijn, hebben meestal een klein sociaal 
netwerk en daarmee ook geen vangnet. Niet zelden speelt daarbij ook 
mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite hebben met 
verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn 
wantrouwend, bang of isoleren zich snel. 
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Johannes in het Dorp 

De wind, de bomen en de mensen 
 
Vijf jaar geleden zag Leersum er anders uit op 17 juni. Niemand had 
een idee wat precies een ‘valwind’ was of wat die kan aanrichten. De 
dag daarop wist iedereen het. 18 juni 2021 werd een datum die in het 
geheugen van Leersummers gegrift staat. Nu zijn we vijf jaar verder. Is 
alleen het aanzicht van Leersum veranderd, of heeft de storm ook 
blijvende sociale impact gehad, positief of negatief? Hoe kijken we 
terug, wat missen we en wat kwam er – misschien onverwacht en 
ongewild - terug voor alle bomen die omwaaiden? Wat heeft de valwind 
voor jou betekent? 
 
Daarover willen we in gesprek. En waar kan dat beter dan in de 
Johanneskerk aan de Lomboklaan, destijds het epicentrum van de 
valwind. Burgemeester Frits Naafs opent deze avond. Daarna geven we 
het woord aan één van de talloze hulpverleners die plotseling 
opgeroepen werden. Tot slot van de avond openen we de expositie van 
werk van Hannelieke van de Beek dat stilstaat bij de schoonheid van 
bomen. En uiteraard maken we tijd om kleine en grote verhalen en 
ervaringen te delen.  
 

 
                          Hannelieke van de Beek 

We nodigen iedereen uit die de valwind meemaakte om verhalen en 
foto’s te delen. Stuur je eigen foto’s van bomen, van de ravage, of juist 
van nieuwe mogelijkheden, naar Johannesinhetdorp@gmail.com. Doe 
dat voor 1 juni, dan maken we een mooie presentatie die op 17 juni te 
zien zal zijn.  

mailto:Johannesinhetdorp@gmail.com
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Ook mensen uit andere plaatsen op de Utrechtse Heuvelrug en mensen 
die pas na de zomer van 2021 in Leersum zijn komen wonen zijn van 
harte welkom om deze recente lokale geschiedenis mee te beleven.  
 
Woensdagavond 17 juni 2026, Johanneskerk, Lomboklaan 9 Leersum.  
Aanvang om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, en 
opgeven is niet nodig. De avond wordt aangeboden door Johannes in 
het Dorp. Voor meer info zie www.johanneskerkleersum.nl  
 
Diederiek van Loo 
 

College van Kerkrentmeesters 

Vernieuwde kelderruimte  
 
De kelderruimte is onze kerk was verwaarloosd; donker, rommelig, niet 
schoon en het stonk. In het najaar besloten we deze ruimte te gaan 
opknappen.  
Een klusteam heeft veel, heel veel werk verricht. Vloeren, een bar en 
kasten zijn gesloopt. Er is glas in de vluchtdeur gekomen. Alles is 
schoongemaakt. Plafond en wanden zijn geverfd. Er is een nieuwe 
egalinevloer aangelegd. Technische installaties (afzuiging) is 
vernieuwd. En er is een nieuw keukenaanrecht aangebracht. Via 
Marktplaats hebben we prachtige tafels en stoelen van een accountant 
kantoor gekocht. We moesten daarvoor wel naar Heerlen.  
Een ware metamorfose! Een open, lichte, warme multifunctionele 
ruimte. Klaar voor de toekomst. De ruimte wordt nu gebruikt door AZC 
kinderen. De kinderen van de kindernevendienst kunnen hier weer hun 
plek vinden. En nieuwe gebruikers zijn van harte welkom. Het ouder-
kind café komt al een keer kijken….Een ideale ruimte voor creatieve 
workshops.  
Dank aan het klusteam, Leo Boos, Sjaak Rodenburg, Jan Overweel, 
Hannelieke van de Beek, Thea Rodenburg, Lieneke Overweel en Bert 

http://www.johanneskerkleersum.nl/
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Nap (én Johan Doornenbal!!). En Dicky Breeschoten voor al het 
meedenken en Jaap van Beek voor de vloer.  
 
Nu nog een nieuwe naam! 
 
Johan Doornenbal 
 

    
Slopen oude situatie  

 

     
Schuren van de vloer     HET KLUSTEAM 
 

     
Installatie van de keuken       Vervoer van meubilair 
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Het eindproduct!! 
 

 
 
 

Overig Nieuws 

8 mei   Oecumenelezing 2026 ‘Wees niet bang’ 
De Oecumenelezing 2026 van de Raad van Kerken in Nederland op 
vrijdag 8 mei in de Geertekerk in Utrecht heeft als thema ‘Wees niet 
bang’.  
 
Radicaalrechts gedachtegoed heeft zich de afgelopen jaren breed 
verspreid in de samenleving. Het vraagt van de kerken om een 
positiebepaling. De Vlaamse publicist Mark van de Voorde schreef Niet 
in onze naam, een veelbesproken boek waarin hij oproept tot 
christelijke verzet tegen populisme en antidemocratie. In zijn lezing zal 
hij verder op dit thema ingaan. Waarom zwaaien populisten met de vlag 
van het christendom? Waarom moet de Kerk zich verzetten tegen die 
annexatie van haar geloof? Waarom is het onze christelijke plicht om de 
democratie te verdedigen?  
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Ontvangst op 8 mei vanaf 13.00 uur, de aanvangstijd is 13.30 uur. 
Aanmelden en betalen is mogelijk tot 6 mei via het online formulier . 
Kosten (inclusief koffie, thee en drankje) zijn € 20,- per persoon 
(studenten € 15,-). 
 
Informatie over het programma vindt u via    
https://www.raadvankerken.nl/  
 

--------------------------------------------- 
 
 
19 mei   Ringavond ‘Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust’ 
Op dinsdagavond 19 mei is er een avond van de classis Ring Doorn met 
als inleider ds. Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk in 
Nederland. ‘Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust’, lijkt helaas 
een zeer actueel thema te zijn. Op wereldniveau zien we ontwikkelingen 
die ons grote zorgen baren, maar ook in ons eigen land zien we een 
klimaat van verharding, onrust en tegen over elkaar staan. Er gebeurt 
veel in de wereld en we hebben ons overlevingspakket klaar staan, 
maar hoe zijn we geestelijk weerbaar en welke rol kan de kerk daarin 
vervullen? 
 
We hopen gemeenteleden, kerkenraadsleden en voorgangers te 
ontmoeten omdat we menen dat het een thema is wat ertoe doet!  
Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. 
De avond op dinsdag 19 mei vindt plaats in de Michaëlkerk, Kerkplein 
1 in Leersum. 
 
De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma begint om 19.45 uur.  
Aanmelding voor 10 mei bij dhr. Adri Guijt, aguijt1958@gmail.com   Tel: 
06 43 100 330. 
 

-------------------------------------- 
 

http://www.raadvankerken.nl/aanmelding-oecumenelezing-2026/
https://www.raadvankerken.nl/
mailto:aguijt1958@gmail.com
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“ELKAAR VERSTAAN” 
Openingsavond in de Maartenskerk in Doorn 
 
Woensdagavond 13 mei wordt Feest van de Geest 2026 feestelijk 
geopend om 20.00 uur in de Maartenskerk in Doorn. U kunt vanaf 19.30 
uur binnenlopen en u wordt ontvangen met een kop koffie/thee. 
De openingsavond biedt een gevarieerd programma; o.a. poëzie met 
piano improvisatie en een saxofoonkwartet (Funny Wood) speelt 
vrolijke nummers. 
 
Het thema van Feest van de Geest is dit jaar “ELKAAR VERSTAAN” 
De openingsdagen/-tijden van de kerken zijn (meestal**) : 
 
14 mei, Hemelvaartsdag van 13.00 – 17.00 uur 
16 mei, zaterdag, idem 
17 mei, zondag, idem 
23 mei, zaterdag, idem 
24 mei, 1ste Pinksterdag, idem 
25 mei, 2e Pinksterdag, idem 
** Kijk voor de openingstijden van de kerken voor de zekerheid nog 
even op de website www.feestvandegeest.nl 
 
Expositie Feest van de Geest in onze kerk: in de Johanneskerk doen 3 
kunstenaars mee: Cocky Kok met maquettes van gebedshuizen, Corrie 
Smit met quilts en Raymond Middelveld met schilderijen. 
 
Kunstenaars óók uit onze kerk doen mee: Twee gemeenteleden/ 
kunstenaars uit onze kerk exposeren in een andere kerk op de UH. Hans 

http://www.feestvandegeest.nl/
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Neecke laat zwart/wit foto’s zien in De Voorhof in Woudenberg en Wout 
Epping exposeert houtsculpturen in de Michaëlkerk. 
 
We verwelkomen u heel graag op de openingsavond in de 
Maartenskerk en/of tijdens de expositiedagen in onze Johanneskerk.  
 
Namens de werkgroep Feest van de Geest, 
 
Hanny van Schaik 
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Overige informatie 

Voorgangers de komende weken: 
 

03/5:  ds. Heleen Zorgdrager 
10/5:  ds. Arend Altena 
17/5:  ds. Wietske Tinga    
24/5:  ds. Diederiek van Loo   ---   Pinksteren 
31/5:  ds. Diederiek van Loo    
Op 14/5 Hemelvaartsdag is er geen dienst 
 
Autodienst 
 
3 mei:     Nic. van Scherpenzeel  456378 of 06 44956443 
10 mei:  Corrie Neecke   454396 of 06 54663165 
  
Ga voor de liturgie naar   https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie 
 
Bankrekeningen 
 
Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
Voor collectebonnen dit banknummer van de diaconie gebruiken! 
 
College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 
 
Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief vóór donderdag 14 mei (12.00 
uur) sturen naar het e-mailadres: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief: 
Teus Stahlie april - juni 
Hans Neecke juli - september 

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

